
    Nieuw Amsterdam-Veenoord 

 

20 juli 2025  Voorganger: Ds. G.W. van Vliet 

   Organist: Mevr. Willy Misker 

 

Groen 

Groen is de kleur van hoop die niet sterven wil 

van leven dat zal blijven stromen 
om samen te omarmen 

 

- Aards recht en hemels recht - 

 

VOORBEREIDING 

 

Orgelspel 

 

Welkom en mededelingen 

 

Intochtslied: 218:1, 2, 3, 5  Dank U voor deze nieuwe morgen 

 
Dank U voor deze nieuwe morgen, 

dank U voor elke nieuwe dag. 

Dank U dat ik met al mijn zorgen 
bij U komen mag. 

 
Dank U voor deze mooie aarde, 

dank U voor sterren, maan en zon. 
Dank U dat U ons wilt bewaren, 

kracht en levensbron. 

 
Dank U dat alle vogels zingen, 

dank U voor elke boom in bloei. 
Dank U voor zoveel goede dingen, 

dank U dat ik groei. 

 
Dank U voor alle mooie klanken, 

al wat ik zien en horen kan. 
Dank U – o God, ik wil U danken 

dat ik danken kan. 

 

Stilte 

 

Bemoediging en Groet 



Aanvangswoorden  

 

Lied: 995:1  O Vader, trek het lot U aan 

 

O Vader, trek het lot u aan 

van allen die door U bestaan. 

Gij die geen stenen geeft voor brood, 

wees met uw kinderen in nood; 
en stil, God die rechtvaardig zijt, 

de honger naar gerechtigheid. 

 

Gebed om ontferming 

 

Lied:  995:2  O Vader, trek het leed U aan 

 
O Vader, trek het leed u aan 

van allen die met ons bestaan. 

Gij hebt gezegd: geef gíj hun brood, – 
doe ons hun naasten zijn in nood, 

opdat zij weten wie Gij zijt: 
de God van hun gerechtigheid. 

 

Leefregel: Efeze 4:25 – 5:2 

 

Lied: 274:3  Wij zingen samen van uw gloria 

 

Wij zingen samen van uw gloria, 
dank voor het leven, dank U voor elkaar, 

geef ons uw geestdrift, vuur ons leven aan, 

leg zo uw glimlach over ons bestaan. 
 

DIENST VAN HET WOORD 

 

Gebed voor de opening van het Woord  

 

Schriftlezing: Ex. 3:7-14 

 

Lied: Ps. 146:3 (De nieuwe Psalmberijming) Wie op Jacobs God blijft bouwen 

 

3. Wie op Jakobs God blijft bouwen, 

wie de HEER als helper heeft, 

kent geluk en kan vertrouwen 

op zijn God die redding geeft. 



Hij schiep hemel, zee en land; 

wat Hij heeft beloofd houdt stand. 

 

Schriftlezing: Hand. 16:12, 16-34 

 

Lied: Ps. 146:4 en 6 (De nieuwe Psalmberijming) Hij doet recht en zal bevrijden 

 

4. Hij doet recht en zal bevrijden 

wie niet weet wat vrijheid is, 

voedt royaal wie hongerlijden, 

redt uit de gevangenis. 

Blinde ogen opent Hij; 

wie gebukt gaat, staat Hij bij. 

 

6. Eeuwig zal de HEER regeren, 

alle generaties door. 

Sion, kom je koning eren; 

vorstelijk gaat Hij ons voor. 

Geef je vrolijkheid een stem; 

halleluja – zing voor Hem! 

 

Verkondiging 

 

Lied: 910:1 en 4  Soms groet een licht van vreugde 

 
Soms groet een licht van vreugde 

de christen als hij zingt: 
de Heer is ’t die met vleugels 

van liefde hem omringt. 

Loopt alles ons ook tegen, 
Hij zal ons ’t goede doen, 

Hij geeft na donkere regen 
een mild en klaar seizoen. 

 

Al zal geen wijnstok dragen, 
geen vijgenboom zijn vrucht, 

al ligt het veld te klagen 
onder een lege lucht, 

God doet zijn hand toch open, 

zijn lof krijgt stem in mij. 
Daar ik op Hem mag hopen, 

ben ik alleen maar blij. 
 



GEBEDEN EN GAVEN 

 

GELOOFSBELIJDENIS  

 

V - Wij geloven in het verhaal van God met de mensen. 

 

A - Dat Hij ons tot leven riep, 

dat Hij ons bestemde tot elkaars geluk en tot vrede. 

 

V - Wij geloven in een wereld zonder grenzen, 

In mensen die samen op weg gaan. 

 

A - Wij geloven in de open hand van mensen, 

Die elkaar groeten met handen vol vrede, 

Die in goed vertrouwen elkaar tot vrede willen zijn. 

 

V - Wij geloven in de ogen van de mensen, wereldwijd, 

Die elkaar bevestigen en bemoedigen. 

 

A - Wij geloven in de goedheid van de mensen, 

die elkaar de ruimte geven 

om vrije en gelukkige mensen te worden. 

 

V - Wij geloven in de hand die deelt, 

in het woord dat vrijspreekt, 

In de liefde die in mensen is neergelegd, 

Opdat wij elkaars bondgenoten worden, 

Op weg naar morgen. 

 

A - Wij geloven in God met ons, die mensen voorgaat, 

En die met ons meegaat in één van ons, Jezus Christus. 

 

V - Wij geloven dat Hij zal voltooien wat Hij in mensen begonnen is, 

wij godsvolk wereldwijd en Hij God met ons. 

 

A - Wij geloven in de toekomst die ons wordt toegezegd, 

Nieuwe hemel, nieuwe aarde, tranen gedroogd en de dood voorbij, 

Want zie : Hij maakt alles nieuw - Amen 

 

 

 

 

 



Gebeden  

 

-  Stilte - Onze Vader 

 

Collecte: 1e Diaconie 2e Pastoraat en Eredienst 

 

Slotlied: 871:1, 3 en 4  Jezus zal heersen waar de zon 

 
Jezus zal heersen waar de zon 

gaat om de grote aarde om, 

de maan zijn lichte banen trekt, 

zover het verste land zich strekt. 

 
Zijn rijk is volle zaligheid, 

wie was gevangen wordt bevrijd, 
wie moe was komt tot rust voorgoed, 

wie arm was leeft in overvloed. 

 
Laat loven al wat adem heeft 

de koning die ons alles geeft. 
O aarde om dit nieuw begin 

stem met het lied der eng'len in. 

 

WEGZENDING EN ZEGEN 

Zegen 

 

Amen – Lied 415:3 

 

Amen, amen, amen! 

Dat wij niet beschamen 
Jezus Christus onze Heer, 

amen, God, uw naam ter eer! 
 

Orgelspel 

 

Uitgangscollecte: Onderhoud gebouwen 

 

 

 

 

Na de dienst is er gelegenheid om koffie te drinken in de lokalen achter de kerk 

 

 



Omzien naar elkaar 

Omzien naar elkaar 

Mw. E. Tangenberg-Santing, Zwarteweg, verblijft in het Scheperziekenhuis te 

Emmen. 

 

Ik dacht, 

ik neem een bakje wind voor je mee. 

Dat leek me wel wat,  
om je er wat van in de rug te geven, 

je weet wel, zo’n steuntje. 

 

Dus ging ik naar het strand 

liep er tegenin – de wind –  
opende mijn bakje, en 

sloot het zo snel ik kon. 
 

Nu wacht het bakje 

geduldig in de kast. 
Zeg maar wanneer 

ik het brengen zal. 
 

(Janneke Nijboer) 

 

Bij tijden hebben we veel te delen en weg te geven, wat voor de ander voelt als 

een welkome steun in de rug. Soms zijn we zelf degene die niets meer heeft weg 

te geven, omdat het vanbinnen leeg is door de moeite en het verdriet van het 

leven. Samen dragen we elkaar waar nodig. Zo kunnen we iets laten zien van de 

liefde van God en de weg die Jezus ons leert. 

 

Open inloop / spreekuur 

Elke dinsdagmiddag van 12.30 – 14.00 bent u van harte welkom bij mij in de 

consistorie van de Zuiderkerk. Om even bij te praten of om wat met mij te delen 

of gewoon voor de gezelligheid. Ds. Gerda van Vliet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pastoraat 

Met de 30% die er voor mij overblijft in de Zuiderkerk, moet ik aantal zaken 

loslaten van het werk in Nieuw-Amsterdam Veenoord. We zijn daarom blij dat de 

heren Roelf Stoel en Hans Hoekstra een bijdrage willen leveren aan het pastoraat 

in de gemeente, zoals u hebt kunnen lezen in de Zuiderklanken. Daarbij zijn de 

wijken als volgt verdeeld:  

 

Wijk 1 – dhr. Roelf Stoel (wijkouderling dhr. Tom van Sloten) 

Wijk 2 – dhr. Hans  Hoekstra (wijkouderling dhr. Fré Kuper) 

Wijk 3 – dhr. Roelf  Stoel (wijkouderling dhr. Jan Hogeveen) 

Wijk 4 – dhr. Hans Hoekstra (wijkouderling mw. Aly Winkel) 

Wijk 5 – dhr. Roelf  Stoel (wijkouderling Derk Vegter) 

 

Als u bezoek wenst of een predikant nodig heeft, kunt u met hen contact 

opnemen.  

 

Bloemen 

De bloemen worden gebracht door: Fam. Vegter 

Vorige week zijn de bloemen gebracht naar: 

Mevr. Mevr. W.A. Muskee - v.d. Veen, Beukenstraat 

 

Kerkasiel in Kampen. 

Gemeenteleden hebben onlangs twee uur lang een dienst gehouden in de Open 

Hof, een Prot.Kerk in Kampen, waar een gezin van 6 personen al vanaf november 

binnen is. De familie Babayants vluchtte elf jaar geleden uit Oezbekistan en 

kwam in Nederland terecht. Na een moeizame procedure moet het gezin nu terug 

naar het land van herkomst. Maar dat druist in tegen de mensenrechten, vindt de 

kerk.  

Wij hebben hier een goed en warm gevoel aan overgehouden en hebben met 

elkaar afgesproken dat we dit nog een keer gaan doen. 

We hebben vastlegd dinsdag 12 augustus van 18.00 tot 20.00 uur. 

Gemeenteleden die mee willen kunnen zich opgeven bij: 

 Albert Meijering of Hilly Lanjouw. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Startzondag 2025 

Het komende seizoen starten we weer met een 

gezamenlijke startzondag/startweekend. 

Zaterdag 6 september wordt er een gezamenlijke 

barbecue georganiseerd bij de Eben Haëzer kerk in 

Klazienaveen. En op zondag 7 september is er een gezamenlijke kerkdienst in 

deze kerk in Klazienaveen. Het jaarthema van de PKN is dit jaar ‘Kijk! Laat je 

verrassen door het werk van Gods Geest’.  

Op zaterdag 6 september organiseert Kerken met Vaart een gezamenlijke 

barbecue. We hopen uiteraard dat er zoveel mogelijk gemeenteleden van de 

verschillende kerken aanwezig zullen zijn. Ook aan de kinderen wordt gedacht. 

HET WERK VAN GODS GEEST kunnen we al zien in de prachtige 

samenwerking binnen Kerken met Vaart. Daarom zou het fijn zijn als iedereen 

ook nu samenwerkt en als gemeentelid iets mee neemt, bijvoorbeeld een 

(zelfgemaakte) salade, saus of iets dergelijks, zodat we door samen te werken 

kunnen barbecueën, samen eten en ontmoeten.  

De activiteitencommissie zorgt voor het vlees, de stokbroden, drankjes en de 

barbecues. Voor degene die geen vlees eet, (graag even melden), dan zorgen we 

voor een vervanger. Het zou mooi zijn dat we als gemeenteleden voor de rest 

zorgen. 

Hebt u geen mogelijkheid om iets mee te nemen, geen probleem u bent ook dan 

uiteraard van harte welkom! 

De barbecue is op zaterdag 6 september tussen 16.30 uur en 20.00 uur bij de 

Eben Haëzer kerk in Klazienaveen. 

Deelname is gratis, een vrije gift stellen we op prijs. Hiervoor zal bij de barbecue 

een giftenbus staan. 

Tijdens het koffiedrinken ligt in de zaal een intekenlijst. 

Graag opgeven voor 1 september 

 

Zondag 27 juli. 

Voorganger: Dr. H. Nobel 

Organist:  Mevr. Willy Misker 

Collecten:  1e Diaconie 2e Diaconie Pastoraat en Eredienst 

Uitgang:  Project Moldavië 

 

Zuiderkerk op internet: www.pknnav.nl (website) 

Nieuwsbrief@pknnav.nl (kopij Nieuwsbrief) 

 

http://www.pknnav.nl/
mailto:Nieuwsbrief@pknnav.nl

